
Beste schrijfabonnee,

De meibrief gaat over de Egyptische mensenrechtenverdediger 
Ibrahim Ezz El-Din. Hij zit vast vanwege zijn werk voor de 
Egyptische Commissie voor rechten en vrijheden.

Op 11 juni werd Ibrahim Ezz El-Din op straat in Cairo opgepakt door 
veiligheidstroepen in burgerkleding. Hij was 167 dagen spoorloos, de 
autoriteiten ontkenden dat ze hem vasthielden. Ezz El-Din zegt dat hij in 
die tijd is gemarteld om hem te dwingen informatie te geven over de 
organisatie waarvoor hij werkt, de Egyptische Commissie voor Rechten en 
Vrijheden(ECRF). 
Ezz El-Din is de vijfde persoon die sinds 2016 is gearresteerd vanwege 
betrokkenheid bij de ECRF. Hij onderzocht of mensen in Egypte toegang 
hebben tot veilige en betaalbare woningen. De officier van Justitie 
ondervroeg Ezz El-Din naar aanleiding van beschuldigingen van het `` 
helpen van een terroristische groepering``.
Ezz El-Din  heeft last van allergieën en ademhalingsproblemen. Zijn 
gezondheid is in gevaar nu het coronavirus zich snel verspreidt in de 
overvolle en onhygiënische Thoragevangenis. De martelingen en gebrek 
aan medische zorg hebben er waarschijnlijk toe geleid dat Ezz El-Din 
begin dit jaar tot tweemaal toe een poging tot zelfmoord deed. Op 20 
februari verzocht zijn advocaat om adequate psychiatrische hulp op 
kosten van zijn familie maar dat werd geweigerd. 

U vraagt dringend Ibrahim Ezz El-Din onmiddellijk en 
onvoorwaardelijk vrij te laten. Hij heeft een verhoogde kans op 
corona en moet goede medische zorg en psychiatrische hulp 
krijgen tot zijn vrijlating.
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